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MEER DAN BOMEN ALLEEN

FICHE 4 — carnaval

Als je denkt dat carnaval typisch Belgisch is, ben je mis. Overal ter wereld wordt het feest uitbundig
gevierd. In Peru wordt er met water, bloemen en bloem gegooid, dat is een gewoonte die ver terug
gaat. Voor de aankomst van de Spanjaarden en het Christendom in de 15de eeuw, vierden de
Huaranga indianen de tweede volle maan van het jaar. Een feest waarbij ze, jawel, met water,
bloemen en bloem naar elkaar gooiden. Dat is zo leuk dat de Peruanen het nog steeds doen met
carnaval.

Sommige kinderen gaan er verkleed als diabolitos (= kleine duivels), ze gooien met waterballonnen
naar voorbijgangers. Zou dat geen leuke gewoonte zijn om ook bij ons in te voeren?

In Peru is het de traditie dat tijdens het feest een boom wordt geplaatst met allemaal cadeautjes in.
Deze traditie wordt de yunza genoemd. De hele avond wordt er rond de boom gedanst. Tijdens het
dansen wordt er ook een bijl doorgegeven. De persoon die de bijl in zijn hand heeft, mag dan één
keer in de boom kappen. Dit gaat zo door totdat de boom
omvalt en iedereen de cadeautjes kan grijpen. De persoon
die de laatste hand legt aan de boom is verantwoordelijk
om het jaar erna terug de yunza te organiseren.

Tijdens carnaval wordt ook het gezicht beschilderd.
Daarvoor gebruiken de Peruanen bijvoorbeeld Achiote, een
wilde vrucht. Daaruit kan je kleurstoffen halen die als verf
zijn.

Snuif de sfeer op:
- Carnaval in Cusco (Peru): http://www.youtube.com/watch?v=AyTBjlVgoYI

- Voorbeeld van de yunza in Cusco (Peru): http://www.youtube.com/watch?v=blLekaj-8RNE
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